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Utrecht bestaat meer dan
900 (!) jaar én de Domis uit
de steigers! Reden voor een

feestje dus. Maar hoe goed
ken jij Utrecht? Weet jij alle
bekende én geheime plekken

in het centrum te vinden?
Speur mee met deze speciale
Sintermaarten speurtocht van
Kind&co ludens kinderopvang!
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Je staat nu in de tunnel richting de Ganzen-
markt. Wist je dat zo'n tunnel een ‘wed’
heet? Zo konden en kunnen Utrechters
makkelijk spullen, eten en drinken van de
boten op de gracht naar de straat tillen en
rollen. Ook onder Café de Poort is nog een
wed te vinden. De derde is dichtgegooid,
maar zat, je raadt het misschien al, op 't
Wed. Tegenwoordig is dit wed supergaaf
versierd met licht en graffiti. Kun jij deze

stoere dakhoas vinden?

Op het Janskerkhof staan veel stand-
beelden. Willibrord staat hier ook. Deze man
geloofde in God. Hij liet zelfs twee kerken
bouwen in Utrecht! Kun jij Willibrord vinden

tussen de andere beelden?

Om deze olifant te vinden zul je even naar
binnen moeten. Wist je dat dit vroeger

een postkantoor was? Als je goed in grote
hal kijkt zie je bakstenen in de vorm van
postduiven, een stuk van een Vikingschip
(vroeger ging de post met de boot) en dier-
en uit alle werelddelen. Nu zit de bibliotheek
erin. Op de eerste etage zit een hele leuke

kinderafdeling!

Sint Maarten is de beschermheilige van
Utrecht. Hij deelde zijn rode mantel met
een bedelaar. Daarom zijn het Utrechtse
stadswapen en bijvoorbeeld de tenues van
FC Utrecht wit en rood. Het was natuurlijk
superaardig van Maarten om zijn mantel te
delen. Daarom kun je Maarten (en het rood-
witte stadswapen) overal vinden in Utrecht.
Zelfs bovenop de Dom! Kun jij hem vinden in
dit straatje? En wat zou jij graag willen del-
en? Psst ... via het Pandhof loop je makkelijk

terug naar het Domplein.

Heb jij wel eens Sint Maarten gevierd?
Kinderen mogen met hun lampion (vroeger
een uitgeholde koolraap) langs de deuren
en zingen liedjes. In ruil daarvoor krijgen ze
snoep of fruit. In Utrecht wordt dit feest al
eeuwen gevierd. Kun jij de kinderen met de

lantaarntjes vinden?

In 1576 hadden de Utrechters ruzie met

de Spanjaarden. De Spanjaarden zaten in
kasteel Vredenburg (waar nu Tivoli Vreden-
burg staat). De Utrechters probeerden hen
eruit te jagen. Tijdens deze ruzie werden
zelfs kanonnen gebruikt! Ook de Buurkerk
werd geraakt door kanonskogels. Deze zijn
nog steeds in de muur van de kerk te zien!

Kun jij ze vinden?

Kun jij dit jochie vinden? Jochie is Utrechts
voor jongen, meisjes worden meissie of wijf-
fie genoemd. Gevonden? Mooi zo! Zoek nog
even verder in deze hoek. Sinterklaas haalt
hier namelijk zijn peperkoek. Op nummer 10
kun je in het Kruideniersmuseum de stapels
snoepgoed zien. Hij koopt het hier, echt,

voor alle kinderen van Utrecht!

Je staat weer op het Domplein! Hebben
jullie genoten? Alle reacties en tips zijn wel-
kom op info@kindencoludens.nl. En vergeet
ons niet te taggen op social media met

#lopenmetkindencoludens

Concept: Roosmarijn Hesse, Rozan Bank en
Fieke den Boer
Tekst: Rozan Bank
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kindencoludens.nl/speurtochtsintermaarten
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